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I 

Ik ben een vrouw, 

ik ben krachtig; 

Mijn magie is machtig: 

ik klauw en ik miauw, 

stoei spinnend met jou 

en ben dan drachtig; 

Ik ben een vrouw, 

ik ben krachtig; 

In mij groeit aandachtig 

het leven dat ik brouw, 

het is prachtig: 

Ik ben een vrouw, 

ik ben krachtig! 
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II 

Ik laat me dragen 

door Luna, baad 

in haar schijnsel, 

laaf me aan haar 

zilverwitte licht; 

Zij verheft mij, 

neemt me tot zich, 

duistere sferen 

omhullen me met 

diepe mysteriën; 

Luna, naakt 

geef ik me aan u over: 

vervul en beziel mij. 

 2023 

 

  



 

 

III 

Ik ben priesteres 

van de Grote Moeder, 

haar dochter 

en haar hoeder; 

Ik wortel in haar, 

zij gaf mij leven 

opdat ik dat in liefde 

door mag geven; 

Ik adem haar adem 

en zing haar lied, 

ik dans in haar armen 

die mij troosten, 

beschermen en verwarmen. 
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IV 

Ik vang je blik 

met mijn blik, 

je aandacht 

en verlangen 

met mijn lichaam; 

Ik speel 

als ik sensueel 

je ego streel 

en je betover 

met verleidelijke dromen; 

Want hoe meer je smacht, 

hoe groter mijn macht 

vannacht. 
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V 

De wijsheid 

en het gewicht van vele jaren 

staan in m’n gezicht gegriefd, 

diepe lijnen 

doorleefd lief en leed; 

Men vreest 

de geheimen die ik ken, 

mijn zwijgen en scherpe tong, 

mijn boze oog 

dat uit het duister gadeslaat; 

Men mijdt mij, 

ik spiegel 

verval en dood. 

 2024 

  



 

 

 

 

VI 

We staan in een lange lijn, 

van generatie op generatie 

delen we onze geheimen 

van vrouw tot vrouw, 

wijden we meisjes in 

als onze zuster. 

We zweren samen 

en verzamelen kruiden 

voor of tegen vruchtbaarheid, 

fluisteren bezweringen 

voor of tegen mannen, 

we zeggen waar 

of niet. 

 2023 

 

  



 

VII 

Mijn handen helen, 

zorgen, 

troosten, 

geven leven; 

verzamelen  

en verwerken 

geneeskrachtige kruiden 

tot thee, 

zalf, 

of medicinaal brouwsel 

voor jou; 

vertrouw me, 

mijn handen helen. 

 2024 

 

 

  

  



  

 

 

VIII 

Ik zie ver, voorbij 

tijd en ruimte 

naar toen, dan, daar; 

Ik lees de tekenen, 

ontraadsel runen 

en leg de kaarten; 

Ik schouw in de diepte 

van de bron, de kosmos, 

de kern van je ziel; 

Luister naar mijn woorden, 

hoor mijn wijze raad, 

want voor de oogst van morgen 

zaai je vandaag het zaad. 

 2024 

  



  

 

 

IX 

Ik voel nog steeds de pijn 

van de slagen, het schoppen, schelden 

en het vernederd zijn: 

Crucio; 

Ik ervaar nog de totale onmacht, 

ruik het kwijl, het geil, het zure zweet, 

ben misbruikt en verkracht: 

Imperio; 

Maar nu is de nacht mijn kracht 

en mijn wil meedogenloos, 

wreed is de wraak die ik zoek, 

al mijn haat zit in mijn vloek: 

Avada Kedavra! 
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X 

Ik vlieg vrij, 

hoog boven de dorpen, 

hoog verheven boven 

burgerlijke benepenheid; 

vrij van slavernij, 

mijn haren los, 

wild in de wind; 

naakt 

in het licht van de maan 

en de duisternis. 

Aradia geeft mij kracht: 

 

vannacht vlieg ik met Diana 

en haar Wilde Jacht. 
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XI 

Ik voel de warmte van het vuur 

in mijn hele lichaam, 

dans in vervoering, uur na uur, 

op de fluit van Pan; 

Ik laat de passie stromen 

door m’n hele lichaam, 

levenslust, niet in te tomen, 

op de fluit van Pan; 

Ik zing, ik lach en ik heb lief 

met mijn hele wezen, 

ik vier het Leven instinctief, 

hextatisch, 

op de fluit van Pan. 

 2024 

 

 

 

 

  



 

XII 

We worden gehaat 

door het patriarchaat; 

Omdat we niet gehoorzaam zijn, 

onze eigen levens leiden, 

onafhankelijk en souverein; 

Omdat we seksuele wezens zijn, 

geen onderdanige broedmachines 

maar liefdeslibertijn; 

Omdat we vrouwen zijn 

die zelfbewust stralen 

en dansen in de maneschijn; 

We worden gehaat 

door het patriarchaat. 

 2024 

 

  



 

Heks XIII 

We zijn er altijd geweest 

en zullen er altijd zijn, 

zullen tot in lengte van dagen 

angst aanjagen; 

 

omdat we anders zijn, 

wilder, sterker, vreemder, vrijer, 

mysterieus 

en ongrijpbaar sensueel; 

we trekken aan en dat stoot af. 

We zijn er altijd geweest 

en zullen er altijd zijn, 

zullen tot in lengte van dagen 

uit blijven dagen. 

 

 2023 

 

  



 

 

 

 

Deze bundel is opgedragen aan de nagedachtenis  

van de slachtoffers van heksenvervolgingen wereldwijd.  

Zij mogen niet vergeten worden  

want de waanzin die hen het leven kostte bestaat helaas nog steeds. 

 

Help mee de herinnering levend te houden 

en steun de oprichting van een nationaal heksenmonument! 

https://www.nationaalheksenmonument.nl/ 

 

 

 

 

  



‘Heks, een portret in 13 gedichten’ is een dichtbundel door Flierefluiter. 

‘Heks’ bevat 13 gedichten van 13 regels die elk een van de vele gezichten van de heks weergeven. 

 

 

 

 

 

 

Flierefluiter is heks en dichter.  

Behalve deze bundel ‘Heks’ schreef hij ook het 

boek ‘Heidense Hekserij’.  

Flierefluiter schrijft verder artikelen voor 

Paganistische tijdschriften als Wiccan Rede 

Online en Dryade en treedt regelmatig op als 

verteller van sagen, legenden, mythen, 

sprookjes en andere volksverhalen.  

Meer informatie:  

www.jackstoop.eu 

 

Afbeeldingen: 

De afbeelding op de kaft is ‘The season of the Witch’ door Enys Guerrero. 

De afbeeldingen in de bundel zijn van Sarima, Ewa Ludwi, Frida Kahlo, Gaston Bussière,  

Naomi Cornock, Beatrice Offor, Kinuko Y. Craft, Evert Thielen, Andrei Pervukhin, Luis Ricardo Falero, 

Joseph Tomanek, Félicien Rops, Joe Ng en Anne Stokes. 

 

 

 

Alle gedichten in deze bundel zijn, 

onder vermelding van auteur en bron, 

vrij over te nemen en te gebruiken. 
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